Ik ben zo moe na deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.

Wij nemen afscheid van

Willy Van den Eeckhout

echtgenoot van Ilda Lemaire

° Aalst, 20 april 1948

T Strijtem, 25 oktober 2018

Het afscheid met asurne vindt plaats in de St.-Martinuskerk
van Strijtem (Strijtemplein)
op dinsdag 30 oktober 2018 om 10 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

De asurne van Willy zal op een later tijdstip
een bijzonder plaatsje krijgen.

Dit melden u:

zijn echtgenote
llda Lemaire

zijn kinderen en kleinkinderen

Daan en An De Mont-Van den Eeckhout,
Tibe, Senne, Rune, Kobe en Lieze

Hans en Youna Van den Eeckhout - Everaert
Rens en Cilou

Jonas en Katrien Lichtert - Van den Eeckhout
Warre en Stan

Veerle Van den Eeckhout.

Met dank aan zijn huisarts Len Van der Donckt
en thuisverpleegster An Evenepoel voor de professionele
en liefdevolle zorgen die Willy mocht ontvangen.

Bloemen noch kransen, vrijblijvend een gift aan de stichting
Kom op tegen Kanker met rekeningnummer

BEO3 486 666 6684 (BIC: KREDBEBB)
met vermelding overlijden Willy Van den Eeckhout

Schriftelijk condoleren:
Familie Willy Van den Eeckhout
p/a Rouwcenter Segers
Kwinkeleer 115
1760 Roosdaal

Digitaal condoleren via www.rouwcentersegers.be
rubriek condoleren.

Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. Tel.: 054 33 17 64



