Dat nu die lieve handen rusten.
Zij hebben toch zoveel gedaan.

Zij droegen ‘s levens last en lusten
maar brachten altijd liefde.

Onverwacht is van ons heengegaan
mijn lieve echtgenoot, onze pa, pepé en schoonzoon

Martin Elpers

echtgenoot van Yolande Praet

geboren te Ninove op 4 juni 1961 en
thuis te Roosdaal overleden op 27 januari 2019,
gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk.

De plechtige uitvaartliturgie zal
opgedragen worden in de Sint-Apolloniakerk, Kapelleweide
te Roosdaal-Ledeberg op zaterdag 2 februari 2019 om 10 uur
gevolgd door de begraving op de begraafplaats van Roosdaal
(Lostraat).

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Wie afscheid wil nemen van Martin is welkom in
het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal-Pamel
op donderdag 31 januari 2019 van 18 uur tot 19 uur.

Rouwen om dit afscheid:

Yolande Praet, zijn echtgenote;

Kurt en Vanessa Elpers - Louncke,

Jens,

Kevin en Vanessa Bauwens - Elpers,

Senne en Siebe, zijn kinderen en kleinkinderen;
Marcel (+) en Adrienne (+) Elpers - De Doncker, zijn ouders;
Frans (+) en Ivonna Praet - De Dobbeleer, zijn schoonouders;

delen in dit verlies:

de nonkel, tantes,

de neven, nichten en verwanten,

de families Elpers, Praet, De Doncker en De Dobbeleer.

Schriftelijk condoleren: Familie Martin Elpers
p/a rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal.
Digitaal condoleren via

www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’.



